Bescherm funerair erfgoed: wie de doden vergeet, vergeet zijn
geschiedenis.
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De herinnering aan de doden komt in geen enkel verkiezingsprogramma van een politieke partij
aan bod. Blijkbaar zijn ze al overgeleverd aan de vergetelheid. Maar vooral begraafplaatsen
vertellen het verhaal van wie wij zijn. Tussen zerken, mausolea en eenvoudige grafstenen liggen
niet alleen dierbaren begraven, maar ook de tastbare sporen van ons collectieve verleden.

Funerair erfgoed — van historische begraafplaatsen tot grafmonumenten en rouwrituelen — vormt
een onmisbare schakel in onze cultuurgeschiedenis. Toch staat dit erfgoed steeds vaker onder
druk. Stichting Terebinth, bijna 40 jaar geleden opgericht tot behoud van ons funerair erfgoed,
roept daarom op tot meer bescherming en een actievere rol van de overheid hierbij.

Vergeten erfgoed

Waar kerkgebouwen en stadspoorten vaak vanzelfsprekend worden gekoesterd, worden
begraafplaatsen nog te vaak gezien als kostenpost. Gemeenten bezuinigen op onderhoud en
monumentale zerken worden zonder protest verwijderd als de grafrechten vervallen. Met elke
grafsteen die verdwijnt, gaat ook een stukje geschiedenis verloren. Funerair erfgoed is niet alleen
van emotionele waarde, maar heeft ook educatieve, culturele en toeristische betekenis. Het vertelt
verhalen van migratie, koloniale geschiedenis, geloof, armoede en rijkdom, van oorlog en vrede.

Maatschappelijk belang

Een goed onderhouden begraafplaats is meer dan een rustplaats voor de doden: het is een groene
en biodiverse oase in de stad, een plek van bezinning en gemeenschap. In tijden van toenemende
druk op de openbare ruimte hebben begraafplaatsen ook ecologische waarde. Ze zijn vaak
eeuwenoud en bieden een leefgebied aan planten en dieren die elders nauwelijks nog voorkomen.
Door funerair erfgoed te verwaarlozen, verliezen we dus niet alleen cultuur, maar ook natuur.

Rol van de overheid

Ondanks meer aandacht bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed voor funerair erfgoed zijn er
momenteel onvoldoende waarborgen voor het behoud van historische graven en begraafplaatsen.
Veel is afhankelijk van de welwillendheid van gemeenten en particuliere eigenaren. Stichting
Terebinth pleit voor duidelijke landelijke richtlijnen: leg in de wet duidelijker vast dat
monumentale graven beter behouden moeten blijven en ondersteun gemeenten en particulieren
financieel bij het onderhoud van historische begraafplaatsen. Net zoals er fondsen bestaan voor
kerkgebouwen en industrieel erfgoed, zou er een structureel fonds moeten komen voor funerair
erfgoed.

Daarnaast vragen wij aandacht voor kennisdeling. Niet alle gemeenten hebben de expertise in
huis om zorgvuldig met funerair erfgoed om te gaan. Een landelijk kenniscentrum kan richtlijnen
en ondersteuning bieden, zodat lokale overheden niet telkens opnieuw het wiel hoeven uit te
vinden.



Samenwerking met de samenleving

De zorg voor begraafplaatsen hoeft niet alleen op de overheid neer te komen. Ook vrijwilligers,
erfgoedorganisaties en families spelen een cruciale rol. In veel steden zijn er al initiatieven
waarbij buurtbewoners samen monumentale begraafplaatsen onderhouden. Maar het kan beter.
Zulke initiatieven verdienen niet alleen waardering maar ook structurele ondersteuning. Deze
projecten zorgen voor een lokale en uiteindelijk nationale verbinding, iets waar de samenleving
naar smacht.

Een oproep

Als samenleving hebben we de plicht onze doden en hun gedenktekens met respect te
behandelen. Wanneer grafmonumenten verdwijnen, verdwijnen ook de verhalen van generaties
voor ons. Funerair erfgoed is niet alleen voor historici of nabestaanden van belang, maar voor
iedereen die zich deel voelt van dit land en zijn geschiedenis.

Stichting Terebinth doet daarom een dringende oproep: neem funerair erfgoed serieus. Creéer
landelijke kaders, zorg voor structurele financiering en bied gemeenten de kennis en de middelen
die zij nodig hebben. Alleen zo kunnen we voorkomen dat dit stille, maar veelzeggende deel van
onze cultuurgeschiedenis voorgoed verloren gaat.

Want wie zijn doden vergeet, vergeet zichzelf.
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