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THEMADAG LIJKBEZORGING

Op 25 april jongstleden organiseerde Vermande Studieda-
gen in het RAl-congrescentrum te Amsterdam een the-
madag over de lijkbezorging. De bedoeling van deze stu-
diedag was te bezien met welke ontwikkelingen de prak-
tijkk van de lijkbezorging enkele jaren na uitvaardiging van
de Wet op de lijkbezorging van 1891 wordt geconfron-
teerd. De dag bracht wat mij betreft vooral naar voren
dat er steeds meer verwacht wordt van beheerders en
ondernemers.

Regelgeving

De heer Van der Putten concludeerde in de eerste lezing
dat de nieuwe wet in hoofdliinen voldoet. Uit een en-
quéte van Binnenlandse Zaken onder gemeenten kwarnen
geen omvangrijke en structurefle misstanden naar voren.
Wel bleek dat de informatieverschaffing aan nabestaan-
den, het hanteren van goede reglementen en be-
heersverordeningen en het schriftelijk vastleggen van af-
spraken en klachtenregelingen vaak niet voldoende wa-
ren. Het soms gehcorde bezwaar dat de wet niet alles
gedetailleerd regelt, vond Van der Putten juist een voor-
deel. De globale wet, die volgens hem al dik genceg is,
maakt het mogelijk om met gezond verstand efficiént op
te treden. Interpretaties van de wet worden dan vanzelf-
sprekend belangrijker.

De verschilien tussen algemene graven en graven met
uitsiuitend recht blijven problemen opleveren. Vaak wor-
den alleen uitsluitende rechten schriftelijk vastgelegd.
Nabestaanden met een algemeen graf krijgen vaak niets
zwart op wit. Hij raadt aan ook daar grafacten te sluiten
zodat duidelijk wordt wat de rechten en plichten zijn. De
uitvaartondernemer zou intermediair kunnen zijn tussen
beheerder en nabestaanden. Om bijvoorbeeld problemen
met verplichte verlenging in de toekomst te voorkormen,
wordt aangeraden eeuwige rechten te ontmoedigen,
bijvoorbeeld door fikse prijzen te vast stellen of door in
het reglernent op te nemen dat ze niet meer gevestigd
kunnen worden. De gedachte hierachter is dat mensen
vaak niet de eeuwigheid voor ogen hebben bij het vesti-
gen van een grafrecht, maar slechts de mogetijkheid om
hun eigen nabestaanden in hetzelfde graf te begraven als
zijzelf. Dit zou kunnen in de vorm van het "algemeen
graf-plus”, een graf waarbij de rechthebbende zeggen-
schap heeft over wie er in wordt bijgezet. Cok een der-
geliik recht is te verlengen, maar alleen als het beheer
zich er niet tegen verzet.

Assortiment

Niet alleen juridische kennis wordt van beheerders en on-
dernemers verwacht. Ze moeten hun klanten kunnen

adviseren in de veelheid aan mogelijkheden. Uit de lezing
van drs. Cappers kwam naar voren dat de samenleving
nu heel andere eisen steit dan vroeger.

De individualisering uit zich met name ook in de vormen
van rituelen, kunstuitingen, drukwerk, muziek, kisten en
dergelijke. De mogelijkheden zijn enorm, maar de nabe-
staanden hebben vaak maar een beperkt overzicht. Ver-
breiding van kennis en van alternatieve mogelijkheden
moet worden gestimuleerd en mensen moeten worden
aangemoedigd hun eigen ideeén te ontwikkelen. Uitvaart-
ondernemers, maar ook de Terebinth, pers, radio en
televisie spelen daar een belangrijke rot in. De uitvaarton-
dernemer moet zijn klanten kunnen voorlichten en zich
aan de markt aanpassen. In plaats van het alleen ver-
strekken van diensten, moet de ondernemer adviseur
worden, de nabestaanden bijstaan en aan henzelf overla-
ten wat ze zelf kunnen. Steeds meer nabestaanden ver-
laten de bestaande rituelen en gaan op zoek naar nieu-
we,

Kwaliteit

De heer Van der Woude ging in op het begrip kwaliteit.
Zijn pleidooi kwam erop neer om bij alle veranderingen
die op de uitvaartwereld afkomen, vooral de kwaliteit in
het oog te houden. Daar bedoelt hij vanzelfsprekendhe-
den mee als vakmanschap en deskundigheid en het be-
lang van een goede, door de STIVU verzorgde opleiding.
Hij bedoelt echter ook de besluitvorming rond de doden-
bezorging, waarbij ondernemers, beheerders, politici en
bestuurders van bijzondere begraafplaatsen met eventu-
eel omwonenden samenwerken om tot een goede regel-
geving te komen. De ondernemer is ook zorgverlener
geworden.

's Middags werd dit aspect van het vak geoefend onder
leiding van counselor drs. Van Beek. Hij geeft cursussen
aan beroepsbeocefenaren die te maken hebben met ingrij-
pende situaties vol spanning. Aan de hand van een aan-
tal casussen, zoals het brengen van het slechte nieuws
dat een verkeersslachtoffer zo verminkt is dat het [i-
chaam niet meer toonbaar is of het ontstaan van conflic-
ten tijdens de plechtigheid, werd enthousiast gediscus-
sieerd over de vraag hoe men zo'n geval zou aanpakken.

Professionalisering

De studiedag leidt tot de conclusie dat van alle kanten
steeds meer en steeds hogere eisen worden gesteld aan
alle betrokkenen., Verdergaande professionalisering van
de branche, met berocepscodes, gestandaardiseerde oplei-
dingen, diploma’s en regelmatige bijscholing zijn dan
essentieel. In dat kader is een studiedag als deze een
goed initiatief.

Henk de Feijter
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Torens der stilte

De Parsi’s zulen hun doden nooit begraven of verbran-
den omdat dit de reinheid van twee van de vier elemen-
ten, de aarde en de lucht, in gevaar zou brengen. Nee, ze
leggen de tichamen van hun overledenen in holle, open
torens neer, sommige bronnen spreken ock van ophan-
gen aan de binnenmuren, en laten de natuur hun gang
gaan. In de praktijk betekent dit dat de lichamen aan de
roofvogels worden overgeleverd. Op de wereld bestaan
er nog maar enkele van deze torens.

Ik was vastbesloten de torens der stilte in Bombay te be-
zoeken. Net twee dagen in India begaf ik me in de typi-
sche rode dubbeldekkers richting de torens. Nergens
stonden ze aangegeven op de kaarten. Gelukkig wist ik
dat ze in de buurt van de hangende tuinen met de Bom-
bayse waterreservoirs gelegen waren. Daar aangekomen
was er geen toren te zien.

Voorzichtig vraag ik aan enkele mensen of zij weten
waar de torens staan. ledereen grinnikt een beetje of
negeert me, dus ik besluit het anders aan te pakken. Een
Sikh zit in een hoekje zijn tulband opnieuw om zijn hoofd
te schikken; de lengte van de lap stof is minstens tien
meter dus dat duurt wel even, lk ga bij hem zitten en we
praten geanimeerd over hoofddeksels, de Punjab en
Pakistan. Hij heet, hoe kan het ook anders, Mr. Singh. Ik
probeer ook een tulband te draaien hetgeen jammerlijk
mislukt. Dan probeer ik het nog een keer en begin op een
vertrouwelijke toon over de torens. Mr. Singh verteid me
dat je de torens van buitenaf kan zien, ze zijn verborgen
achter bomen en een soort omheining. Bovendien wor-
den ze bewaakt, en niemand, behalve Parsi's, die licha-
men van gestorvenen komen brengen, wordt toegelaten.
Pottekijkers uit het westen al helemaal niet. Hij vertelt
me wel, met een waarschuwende blik in zijn donkere
ogen, hoe ik bij de ingang kan komen. lk bedank hem
zeer en neem afscheid.

Verboden gebied

Via wat achteraf gelegen straatjes loop ik door het heu-
velachtige terrein totdat ik bij een soort oprijlaan kom. De
bomen zijn groot en talrijk; de vele heksenbezems geven
een wat sinister aanblik aan het geheel. Er is geen mens
te bekennen en het is stil; een ongewone ervaring in
India. Als ik de oprijtaan oploop hoor ik achter mij uit het
niets opeens een stem. Een onooglifk Indiaas mannetje
vraagt wat ik van plan ben. lk hang de onnozele toerist
uit, maar noem wel mijn bestemming. Hij biijkt geen Parsi
te zijn maar een Indiér die met gidsen wel een centje wil
bijverdienen. Nu heb ik het nooit zo op met gidsen, die
zichzelf aanbieden, maar zie toch wel enige voordelen. lk
betaal hem de helft van het gevraagde bedrag vooruit en
beloof hem de andere helft te geven als het hem lukt mij

de torens te laten bezoeken.

We lopen samen de oprijlaan op waar het door de steeds
weliger groetende vegetatie steeds donkerder wordt. Mijn
gids vertelt me dat de gieren wel eens stukken vlees
laten vallen, gewoon omdat ze het niet lekker vinden, of
omdat ze te veel in een keer meegenomen hebben. Niet
zelden valt zo'n stuk precies boven de hangende tuinen
met de waterreservoirs van Bombay. Het is om die reden
dat sinds enkele jaren de reservoirs permanent zijn afge-
dekt. Een mooi verhaal, maar iets te sensationeel om het
te geloven, Wel zie ik dat de heksenbezems geen heksen-
bezems zijn, maar levensechte gieren, wachtend op hun
komende maaltijd.

Na een poosje lopen komen we bij een muur met een
kiein huisje. Mijn gids wordt plots zenuwachtig en vertelt
me haastig dat als je goed kijkt je net het topje van de
relatief lage toren kan zien. Uit het huisje komt een man
die er voor mij precies zo uit ziet als eike andere Hindoe
uit India en hij vraagt ons wat we hier zoeken. Als itk mijn
verhaal wil vertellen roept mijn gids in het Marathi van
alles tegen de bewaker en vraagt mij onmiddellijk daarna
de rest van het geld. De bewaker is met geen mogelijk-
heid zover te krijgen mij binnen te laten, ook niet met het
onethische maar in India noodzakelijk bakshjees, dat wil
zeggen omkoopgeld. Als een tweede bewaker komt
aangelopen vlucht mijn gids het bos in, zonder zich nog
te bekommeren om de rest van zijn geld. De bewakers
maken een onvermurwbare indruk. Als ineens enkele
gieren boven me met veel kabaal opvliegen dank ik hen
vriendelijk voor de moeite me te ontmoeten, excuseer me
voor de overlast en loop snel maar een beetje onvast op
de benen terug naar de weg.

Maar ja, zo'n kans krijg je misschien maar een keer in je
leven dus ik loop een paar honderd meter verderop op-
nieuw het bos in en kom daar de muur weer tegen. Ik
loop een rondje langs de muur in de hoop een spiekgaatje
te ontdekken, zodat ik tenminste een toren van de bui-
tenkant gezien heb. Alle moeite ten spijt keer ik dezelfde
avond onverrichter zake terug naar het centrum van
Bombay.

In de bus besef ik dat ik wel ver ben gegaan, om me zo
als tabloid-verslaggever te gedragen. Het feit dat het me
niet gelukt is door te dringen tot de torens der stilte
heeft mijn respect voor de Parsi’s alleen maar vergroot.
Tegelijk blijft het onbestemde veriangen bestaan dit
eeuwenoude en zeldzame uitvaartgebruik te aanschou-
wen.

Parsis cemetery

Vier maanden later ben ik opnieuw in Bombay. Omdat
mijn vliegtuig pas drie dagen later naar Nederland ver-
trekt vertoef ik in Matheran, een klein bergdorp honderd
kilometer verderop. De moesson is at enkele weken bezig
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en ik lijk wel de enige inwoner van dit spookdorp. Op
slippers, in T-shirt en Korte broek wandel ik de hele dag
onder mijn grote zwarte paraplu door de mistige bossen.
Kilometers van het dorpje verwijderd en ongeveer hon-
derd meter vanaf het pad zie ik plots een monumentje
staan. ik loop er naar toe en zie aan de symboliek dat het
een Hindoestaans gebouw moet zijn. Op een plaquette
zie ik jaartallen en een naam. Een grafmonument van Hin-
does, midden in de bossen? Ik loop door en zie steeds
meer monumentjes, allen kiein en heel verschillend van
stijl.

Er is geen ordening te ontdekken, een begraafplaats kan
het moeililk genocemd worden. Verder lopend mijmer ik
over mijn ontdekking. lk begrijp er niet veel van want de
enige Hindoes die niet gecremeerd worden ziin jonge
kinderen en de leden van de hoogste priesterkaste. De
laatste reincarneren immers niet, zodat hun ziel niet meer
uit het lichaam bevrijd moet worden. Deze kleine groep
Hindoes wordt in de Ganges gegooid of bij een heilige
plaats, bijvoorbeeld een ashram, begraven. Nog nooit heb
ik gehoord dat zij bij elkaar ter aarde besteld worden.
Terwijl ik me verwonder over dit nieuwe mysterie zie ik,
midden in het bos een soort toegangshek. Verbaasd loop
ik naar dit hek dat niets lijkt af te scheiden en lees wat er
op een stenen plakkaat is uitgehouwen: Parsis cemetery.
Even verderop zie ik tussen de bomen door een heus,
Europees aandoend begraafptaatsje. De sfeer lijkt door de
mistflarden en het verwaarioosde karakter meer filmset
dan werkelijkheid. De grote monumentale grafzerken
doen me denken aan de Victoriaanse begraafplaatsen in
Engeland. De meeste graven stammen uit het begin van
deze eeuw, toen Groot-Brittannié nog heerste over india.
Het is duidelijk dat de Parsi's die hier begraven liggen
gezien de aard van de monumenten welgestelde lieden
geweest moeten zijn.

Nu hebben Parsi’'s er altijd om bekend gestaan een onder-
nemend volk te zijn, dus dat past in het beeld. |k gok het
er maar op dat de welgestelde Parsi’s uit Bombay zich,
min of meer gedwongen, aangepast hebben aan de
Christelijke gebruiken van de westerse kolonisten, met
wie ze zo lucratief hande! dreven.

india had het dus op de valreep toch nog voor me in
petto: een ongewone en geheel onverwachte kennisma-
king met de dodencultuur van de Parsi’s. Dit land is en
biijft voor de avontuurlijke begraafplaatstoerist een fasci-
nerend land.

Wessel Meijer

HET ONDERGESCHOVEN KINDJE

De begrafenisondernemer heeft een probleem. Voor de
wet bestaat hij niet; in reglementen komt hij niet voor.
Toch is hij aanwezig en vertoont meerdere gezichten: hij
is commercieel en heeft een sociale taak, is makelaar en
dienstverlener tegelijk.

Onpersoonlijke uitvaart

In vroeger eeuwen werd op het platteland begraven door
buren en in de stad daarnaast ook door gildebroeders.
Cremeren kwam niet voor, en onder begraven moet wor-
den verstaan: zowel de uitvaartverzorging als de teraar-
debestelling. De gemeenschap, meestal kerkelijk geori-
enteerd, droeg zorg voor de familie, voor de organisatie
van het begraven en voor de begraafplaats. Het verdriet
en het uitvaartritueel gingen samen, dat wil zeggen: ze
ondersteunden elkaar.

De betere gezondheidszorg heeft onze westerse samenie-
ving opgezadeld met een fors taboe rond de dood. De
dodenbezorging is ontritualiseerd en getechnocratiseerd.
We geven voor het gemak vanwege de onbekendheid de
zorg voor de dode uit handen. Dat wil zeggen: in handen
van een vreemde, die zich presenteert onder het motto:
"Verzekert en verzorgt, betrouwbaar en betrokken". Is
dat wel mogelijk?

Het overlijden wordt gevoigd door twee andere fasen.
Voor de gestorvene wordt een uitvaart samengesteld die
eindigt in de definitieve bestemming: begraving of veras-
sing. Andere vormen zoals ontleding, een begraving op
zee, vervoer van het stoffelijk overschot naar het buiten-
land en balseming komen niet veel voor en blijven hier
buiten beschouwing.

De uitvaart is na enkele dagen achter de rug, maar dan
begint het pas, als de uitvaartondernemer is vertrokken.
De nabestaanden keren terug in hun eigen kring, naar de
lege plaats die de overledene heeft achtergelaten. Het
rouwproces voitrekt zich, onontkoombaar: na de ontken-
ning van het overlijlden volgt het verzet, de aanvaarding
en de berusting. Dan ontstaan ook de gesprekken, bin-
nen de familie, met bekenden, over de plaats van de
lijkbestemming. Er wordt niet alieen over de overtedene
gesproken, maar ook over de uitvaart en over de bestem-
ming van het stoffelijk overschot.

Er staat niet veel over de uitvaart in de nieuwe Wet op
de lijkbezorging. De wet staat in het teken van de dere-
gulering. Nadat de ambtenaar van de burgerlike stand
het groene licht heeft gegeven, is er vijf dagen tijd om te
begraven of te cremeren in een crematorium, Dat is alles,
en bijna alles kan dan ook,

Een uitvaart kun je niet overdoen, en een eens gekozen
bestermming niet meer wijzigen. Een uitvaart moet pas-
sen; dat betekent aansluiten bij het gevoe! en de waar-
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den van overledene en nabestaanden. Een uitvaart moet
ook wel binnen het budget passen en binnen de logistie-
ke schema’s van de uitvaartondernemer voor wat betreft
gebruik van aula, auto’s en personeel, maar dat zijn inter-
ne randvoorwaarden. Vaak worden deze als hoofdzaak
gezien. Een begrafenisondernemer is immers ook maar
een mens en hij heeft wel eens {ast van beroepsdeforma-
tie.

De bestemming van het stoffelijk overschot is de werke-
lijke en nieuwe situatie die tot in lengte van jaren blijft
bestaan. Na de koffie blijft de dood. Die bestemming, de
rouwverwerking en de gewenste herinnering aan de
overledene beinvloeden elkaar op weg naar het jaar 2000
nog steeds. Onontkoombaar, al zijn we nu gewend om te
doen aisof dat niet zo is, Immers: begraafplaats en cre-
matorium als plaatsen van bestemming, de begrafenison-
dernemer en de ritueien en de nabestaanden met hun
herinnering staan in onze samenleving op zichzelf, ze zijn
ontkoppeld.

Er zijn veel goede begrafenisondernemers, en nog veel
meer goedwillende. Maar vaak helpen ze de nabestaan-
den bij het uiten van verdriet, doordat zij de uitvaart
organiseren en de mogelijkheden betreffende begraven
en cremeren sefecteren. Tegelijk met het wegnemen van
de dode wordt juist dat ook nog afgepakt.

Kindergraven

In vroeger tijden werden niet alleen veel kinderen gebo-
ren, maar ze gingen ook veelal snel dood. Het was beter
om je niet te hechten en het kindje werd meedgegeven
met de lijkkoets voor een volwassene. Voor het kistje
was wel plaats onder de bok waarop de koetsier troon-
de: het ondergeschoven kindje. In katholieke kring telde
een ongedoopt kind niet mee, en het kreeg buiten het
kerkhof een anonieme plaats in ongewijde aarde.

Is die tijd voorbij? Ouders denken wel na over de keuze
van caravan of auto, maar niet over een kindergraf. Toch
sterven er vandaag de dag nog steeds kinderen, zij het
veel minder dan vroeger. QOuders staan dan machteloos,
want een kind behoort niet dood te gaan. Hulpverleners
zijn veel gewend, maar altijd bij de dood van een kindje
schieten ook hen de tranen in de cgen. Een uitvaarton-
dernemer die echter in het kader van een efficiénte be-
drijffsvoering achter de schermen cndoordacht de laatste
rustplaats voor het gestorven kind bepaalt, kent zijn taak
niet. Welke uitvaartleider beschikt over een schema met
de megelijkheden op "zijn" dertig begraafplaatsen en
crematoria? Weet het uitvaartwezen hoe dankbaar ou-
ders later zijn als ze van tevoren zijn meegenomen naar
de pilaats van bestemming om samen met de medewer-
kers ter plekke te kijken, te voelen, te overleggen en te
kiezen?

Een begraafplaats is een plek om je gevoelens de ruimte

te geven. In Nederland zijn er duizenden, waarvan de
minderheid in gemeentelijke handen is. Op tal van be-
graafplaatsen kan heel veel. Er zijn vaak kinderveldjes
met eigen grafjes voor elk kind, en wat er niet is, kan er
komen. Bijvoorbeeld: een besioten begrafenis waarbij de
schoolklas zingt. Overleg vooraf, ook buiten kantoortij-
den. Quders die zelf het kistje dragen en in het graf
doen. Een monumentje naar eigen ontwerp, soms is dat
een stuk speeigoed.

Een gemeente of een uitvaartondernemer kan het initia-
tief nemen voor jaarlijks overleg op lokaal niveau tussen
allen die iets voor ouders willen betekenen: uitvaartiei-
ders, beheerders van begraafplaatsen en crematoria,
steenhouwers, voorgangers, verenigingen als de Vereni-
ging van Ouders van een Overieden Kind. Eerste agenda-
punt: het afschaffen van de ondoordachte keuze van een
kindergraf.

Ze komen vaak voor, de passieve want radeloze ouders.
Die niet weten van het laten staan of zakken van het
schrijnende kistje. Pas tijdens de doodse stilte aan het
graf improviseren drager en delver met de touwen en de
werkmethoden. En dus duikelt door de ongelijktijdigheid
het kistje in de aarde. Het weggeschoven kindje. Om je
gevoel te merken? Achteraf gezien methodische knullig-
heid in plaats van vocraf geritualiseerde uitvaartverzor-
ging. De uitvaart als geheel kan wel wat meer zijn dan
een spiitsing van taken zonder ouders.

Op de meeste begraafplaatsen kan na de crematie de urn
met as worden bijgezet. Maar het omgekeerde, het be-
graven van zowel een urn als een kistje, blijkt op de
Kinderhof van het vernieuwde crematorium in Schagen
niet mogelijk.

Er is nog veel te doen. Zolang organisaties, die zich met
cremeren bezig houden, in hun ijver wei brood zien in al-
ternatieve asbestemmingen als een medailion, waar bij-
voorbeeid wat as van een gestorven kind in kan, in
plaats van de samenhang tussen cremeren en begraven
te doordenken. Zolang beheerders het normaal vinden
om ouders pas te ontmoeten na de begrafenis. Zolang
uitvaartleiders niet weten wat het betekent om jaren
achtereen elke week of elke dag een kindergraf te bezoe-
ken. Zolang steenhouwers niet creatief zijn. En zolang
wij, ouders, ons kindje uitbesteden in plaats vakman-
schap inhuren. Het wordt tijd voor een uitvaartcode.

Henny Siebelt
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BOEKBESPREKING

C. van Raak, Heden Vredig Ontsfapen. Funeraire geschie-
denis van het huis Oranje-Nassau {Bussum: LUitgeverij
Thoth, 1995, 95 p., f 29,50, ISBN 20 6868 117 6)

In ons {and is een groep mensen uitgezonderd van de
bepalingen in de Wet op de lijkbezorging. Voor hen geldt
niet dat de begrafenis of crematie uiterijk moet plaats
hebben op de viifde dag na het overlijden. Zij mogen
worden bijgezet in een familiegraf waarvan de toegang in
een kerk ligt. En hun lichamen mogen worden gebal-
semd. Het gaat om de leden van het Koninklijk Huis, voor
wie in artikel 87 expliciet een uitzondering wordt ge-
maakt. Overigens wijkt de periode tussen overlijden en
begraven bij leden van de koninklijke familie tegenwoor-
dig niet meer spectaculair af van de gebruikelijke termijn,
terwijl bij hun zeventiende eeuwse voorouders periodes
van enkele maanden voorkwamen. Wilhelmina overleed
op 28 novemnber 1862 en de kist met haar stoffelijk over-
schot werd op 8 december in het nieuwe gedeelte van
de koninklijke grafkelders geplaatst naast die van haar
echtgenoot, Prins Hendrik. En de laatste Oranje die werd
gebalsemd was koning Willem lll, de vader van Wilhelmi-
na.

Cees van Raak heeft in zijn boekje heel veel gegevens en
anekdotes rond sterven en begraven van dit voor de
geschiedenis van ons fand zo belangrijke geslacht verza-
meld. De titel: "Heden Vredig Cntslapen” verwijst naar
de woorden die door koningin Juliana werden gebruikt in
de Staatscourant, na het overlijden van haar moeder
Wilhelmina: "Het heeft God behaagd mijn lieve moeder
tot zich te roepen. Zij is heden vredig ontslapen”.

Er staan veel interessante foto’s in, bijvoorbeeld van
Oranjes op hun doodsbed. Ook is een plattegron opge-
nomen van de, niet voor publiek toegankelijke, koninklij-
ke grafkelders onder het praaigraf van Willem van Cranje
in de Nieuwe Kerk te Delft. Om de funeraire gegevens
niet al te zeer in het luchtledig te laten hangen was de
auteur uiteraard genocodzaakt om ook de geschiedenis
van het huis Oranje-Nassau te beschrijven in samenhang
met de geschiedenis van ons land. Hij deed dit dan ook,
zij het naar mijn smaak soms op te summiere wijze. Maar
de lezer kan er natuurdijk altijd een uitgebreider geschied-
kundig werk naast leggen.

Wie benieuwd is naar de inhoud van het kistje dat op
zekere dag in 1211 met een zwart kleed bedekt in het
bagagerek lag wvan de internaticnale trein die vanuit
Duitsland Den Haag binnenreed, en geinteresseerd is in
de vraag of zich in de kist van Marijke Muot zoals te doen
gebruikelijk maar één schedel bevindt of misschien toch
twee, leze dit boeiende boekje.

Sytze de Boer

IN MEMORIAM

Op 12 augustus 1995 is Ruurd van Bruggen op 72-jarige
leeftijd gestorven. De jongeren hebben hem uit hun blik-
veld verloren, want hij was al acht jaar uitgeschakeld
door een geestelijke handicap die hem plotseling in de
beginjaren van de Terebinth heeft weggerukt.

Ruurd van Bruggen was directeur van de dienst Algeme-
ne Begraafplaatsen te Utrecht. Daarmee had hij ook het
beheer van een van de belangrijkste begraafplaatsen in
Nederland, te weten de begraafplaats aan de Gansstraat
en de Laan van Soestbergen. Hij was zich daar terdege
van bewust en voerde - lang voordat de Terebinth tot
stand was gekomen - een progressief beleid dat erop
gericht was om de begraafplaatsen geen fossielen te la-
ten worden, maar ze in bedriif te houden door een ver-
standig ruimingsbeleid.

Zijn creativiteit was opvallend. Bij beperkte budgetten is
het niet goed mogelijk om een begraafplaats te voorzien
van een algemeen aansprekend monument. Maar Ruurd
wist een monument te realiseren dat tegelijk zinvoi en
sober is en weinig kostte. Wie met de trein vanuit het
zuidoosten Utrecht binnenrijdt kan er een glimp van op-
vangen: een kring van staande slanke betonnen platen
die van klein naar steeds groter oplopen om dan weer
neer te dalen tot de kieinste. De levenskring van groei en
volwassenheid en dan neergang. Maar er is geen einde!
De levensrij is niet lineair. Het is een cirkel. Er volgt
nieuw leven dat opnieuw de kring door-loopt. Woorde-
loos is een sterk symbool geschapen dat de mens, gelo-
vig of niet, met plotselinge ontroering en troost kan tref-
fen. Voor een directeur die zo met een begraafplaats
weet om te gaan heb ik diep respect.

Van hem stamt ook het initiatief om in de Nicolaaskerk
te Utrecht een tentoonstelling te organiseren over dood
en begraven. Dat was in een tijd toen het taboe rond de
dood nog volop werkzaam was. Bij diezelfde gelegenheid
was er een competitie uitgeschreven voor beeldend kun-
stenaars om graftekens te ontwerpen die de mensen van
deze tijd zouden aanspreken.

Toen ik een zestal mensen uitnodigde om te overleggen
of wij niet een stichting of vereniging zouden kunnen
oprichten die zich richt op zorgherstel rond dood en rust-
plaats, sprak het vanzelf dat ik allereerst dacht aan Ruurd
van Bruggen. Hij was het die bij dat informele eerste
overleg met zijn aanstekefijk enthousiasme een beslissen-
de invloed had. In de jaren daarna heeft hij heel veel voor
de Terebinth gedaan.

Het is passend om hem ais een van de founding fathers
in grote dank te herdenken. Wij wensen zijn echtgenote
en nageslacht sterkte toe om dit verlies te dragen. Ze
kunnen trots zijn op Ruurd.

J.C.M. Hattinga Verschure, oud-voorzitter
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EXCURSIE
Dordrecht

Op 7 oktober houden we in Dordrecht onze laatste ex-
cursie van 1995. We bezoeken eerst de begraafplaats
Essenhof. Op het oude gedeelte zijn prachtige oude zer-
ken van vooraanstaande Dordtse families te zien, een
dienstwoning uit 1812, een oude toegangspoort en een
brug. Het nieuwe gedeeite heeft diverse begraaflocaties,
een fraai crematorium en mooie laanbomen die de be-
graafvakken omsluiten. Na de lunch bezichtigen we de
Grote Kerk, waar we door een gids worden rondgeleid.
Deze kerk heeft een prachtig interieur met marmeren
preekstoel, orgel, fraaie oude zerken en voor de protes-
tanten onder ons een maguette van de Dordtse synode.
Na afloop kunt u nog op eigen gelegenheid Qud Dordt

bezichtigen.

Datum: 7 oktober 1995

Tijd: 10.30

Plaats: begraafplaats Essenhof aan
de Nassauweg

Gidsen: de heer A.C. van Kooten op
de begraafplaats en een gids
in de kerk

Programma:

10.30-11.C0 ontvangst met koffie op Es-
senhof

11.00-13.00 inleiding en bezichtiging
13.00-13.45 lunch

13.45-14.15 vertrek per auto naar de
Grote Kerk

14.15-15.30 rondleiding Grote Kerk

Kosten: f 15,- inclusief infomap, kof-

fie, lunch en entree

ringweg afslag Essenhof

bus 24 om 10.12 of lopend
naar de achterzijde van het
station, het park doorstekend
komt u uit op de Nassauweg.
Wanneer u deze weg volgt,
ziet u na 700 meter aan uw
linkerhand de begraafplaats
Terebinthbureau, 033-
6563380, voor 3 oktober

Eigen vervoer:
Openbaar vervoer:

Aanmeiden:

Londen

Heeft u belangstelling voor een lang weekend Londen
van vrijldag 31 mei tot en met zondag 2 juni 19967 We
bezoeken dan Brompton Cemetery en Highgate Cemete-
ry, het Walhalia voor overieden Victorianen. Geinteres-
seerden kunnen zich opgeven bij het Terebinthbureau.
Nadere mededelingen volgen.

AGENDA

18 juni-2 nov:

7 juli-31 okt:

3 sept-22 okt:

9 sept-26 nov:

23 september;

23 september:
7 oktober:

28 cktober:

29 okt-15 jan 1996:

12 nov-7 febr 1996:

tentoonstelling "Eeuwig leven.
Dood en hiernamaals in de wereld
van de bijbel" in het Bijbels Open-
luchtmuseum te Heilig Land-Stich-
ting, 080-229829. Geopend da-
gelijks van 9.00-17.30
tentoonstelling " Aankondiging-
openbare rouw" In het Nationaal
Rijtuigmuseum te Leek, 05945-
12260. Geopend maandag tot en
met zaterdag van 9.00-17.00 en
zondag van 13.00-17.00
tentoonstelling " Nieuw Sterfgoed”
in Galerie ‘De Blauwe Spin’, Boek-
holtstraat 17 te Doesburg,
08334-75743, per 10 oktober
0313-475743. Geopend vriidag
tot en met zondag van 13.00-
17.00

tentoonstelling "De jaatste eer” in
het Brabants Museum QOud Oos-
terhout te CQosterhout, 01620-
26815. Geopend dinsdag tot en
met zondag van 10.00-17.00,
vanaf 4 november zaterdags en
zondags van 11.00-17.00
historische markt met stand van
de Terebinth in het Sint Pieters en
Bloklands Gasthuis te Amersfoort,
10.00-17.00

start cursus grafmonumenten te
Utrecht, 030-769187

excursie Dordrecht

studiedag "Omgaan met de dood”
in het Limburgs Museum te Venlo,
077-522112

tentoonstelling "Nieuw Sterfgoed”
kij Dijkema & Pater uitvaartbemid-
deling, Schoolhclm 3 te Gronin-
gen, 050-148940, per 10 oktober
050-3148940. Geopend dinsdag
tot en met donderdag van 10.00-
17.00

herhaling dertiendelige Teleaccur-
sus "Begraven en begraafplaat-
sen” elke zondagavond van
17.30-1745 op TV 2. Het ge-
lijknamige cursusboek is nog te
koop
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