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Gelukkig bereidt de voorzitter van het plaatselijke actie-
comité ons al in de bus voor op wat we te zien zullen
krijgen. Volgens een medewerker van de gemeente is
dit de best bemeste begraafplaats van Nederland, van-
wege de vele hondenuitwerpselen, en het is inderdaad
een wat deprimerende plek. Nog maar enkele grafmonu-
menten zijn zichtbaar en in weinig doet het grasveld aan
een dodenakker denken. Toch schijnt er onder het maai-
veld nog veel te vinden te ziin en is begonnen met de
restauratic van de muur die het geheel omringt. Hopelijk
weet Hilversum deze erfenis uit het verleden verder
voor vandalisme te behoeden en in waardige vorm te
herstellen. Aan goede wil ontbreekt het niet, getuige de
woorden van de wethouder van monumenten en cul-
tuur, die zich intussen bij het excursiegezelschap heeft
gevoeqd.

Uitvaartonderneming Van Vuure

Begrafenis en Crematieonderneming Van Vuure biedt
ons vervoigens onderdak wvoor de lunch. Zoais zoveel
ondernemingen in deze branche is dit een familiebedrijf.
Inmiddels staat het onder leiding van de derde genera-
tie. Met drie vestigingen behoort Van Vuure wel tot de
grootste. Hij verzorgt zo'n zeshonderd uitvaarten per
jaar.

Het pand aan het Melkpad maakt een wat rusticke
indruk, er zijn stijlkamers ingericht en ergens brandt een
open haard. In de eigen kapel branden kaarsen en valt
het licht naar binnen door glas-in-lcodramen. Een har-
monium kan voor gepaste hegeleiding zorgen. Een
enkele keer vindt hier nog wel een uitvaartmis plaats,
maar de tendens is tegenwoordig dat wordt volstaan
met een korte plechtigheid in de aula op de begraaf-
plaats. Vaak wordt ook niet meer vanuit de kerk begra-
ven; de familie voelt het kennelijk als een te groot be-
roep op de belangstellenden om hen eerst in de kerk uit
te nodigen en vervoigens de tocht naar de begraafplaats
te laten maken.

Voor wie niet van binnenuit met de uitvaartonderne-
ming, met de nadruk op onderneming, bekend is, werkt
de rondleiding verhelderend. Het kantoor onderscheidt
zich op het eerste gezicht niet van dat van willekeurig
welk ander bedrijf. Ook hier staan de personal compu-
ters en printers te draaien. De aanwezigheid van een
eigen offsetdrukpers maakt het kantoer al minder ge-
woon: hierop kan namelijk rouwdrukwerk worden ver-
zorgd.

In een andere ruimte wordt het karakter van de onder-
neming werkelijk zichtbaar. Hier staan de kisten opge-
slagen. In twee standaardmaten worden ze tegenwoor-
dig door de fabriek geleverd, 1 meter 85 en 1 meter 95.
Afwijkende maten kosten 20 procent meer. De tijd dat
de ondernemer thuis nog de maat nam en vervolgens de
eigen meubelmaker opdracht gaf een kist op maat te
timmeren is voorbij. Er is nog wel een timmerman in
dienst die de kale kist kan voorzien van hang- en sluit-
werk dat aan de specifieke eisen van de klant voldoet.
En wie wordt niet geraakt door dat hoekje op zolder,
waar een verzameling witte kistjes staat te wachten. Er
zijn twee maten: klein en heel klein. Heel vaak is het
mogelijk wat afstand te houden tot het onderwerp, niet

attijd. De dood blijft een ingrijpende en onbegrijpelijke
ervaring.

De uitvaartondernemer krijgt steeds meer oog voor de
noodzaak van nazorg. Ook de uitvaartleiders van Van
Vuure willen nog wel eens assisteren als een nabestaan-
de acceptgiro’s moet invullen, iets dat de partner tot
zijn overlijden had verzorgd. En soms kan iemand op het
spoor worden gezet van bijvoorbeeld een gespreks-
groep.

Hoog op de lijst van de best verkochte boeken prijkt al
enige tijd Het refrein is Hein, een indringende en aangrij-
pende blik die auteur Bert Keizer ons gunt op zijn werk
als arts in een verpleeghuis. In &én van de laatste
hoofdstukken beschrijft hij een bezoek aan een uitvaart-
centrum waar hij uit het lichaam van een overledene
een pacemaker moet verwijderen. "Plotseling staan we
in een grote, fel verlichte ruimte, waar tientallen lachen-
de, pratende en schreeuwende mensen dooreenkrioelen
tussen geopende en gesloten, volie en lege doodskisten.
Hier en daar ligt een lijkk op een baar om te worden
aangekleed en opgemaakt voor de opbaring. Jongens
rennen heen en weer met kransen, blecemstukken, bid-
prentjes, rouwcirculaires... en boven alles uit klinkt de
barse stem van een omroeper uit de luidsprekers: "At-
tentie, het lichaam van Johannes J.M. van Empelen kan
nu naar ruimte C 703", De dood als een drukke brood-
bakkerij.”

De argeloze lezer zal misschien geneigd zijn het beeid
dat hij zich van een uitvaartcentrum vormt hiernaar te
medelleren. De betrekkelijke kleinschaligheid waarvan
toch ook bij een onderneming als Van Vuure sprake is
mag je dan haast een verkoopargument noemen.

Sytze de Boer
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BOEKBESPREK JGEN

Louwes, M, Dan zij het al verleden. Gedichten op het
kerkhot van Noorddijk. Zerkenreeks Il (Groningen: Gra-
fisch Cenirum Groningen, f 15,- op girec 3833079 ter
attentie van M. Louwes te Groningen)

Dit is inmiddels het tweede deeltje in deze reeks. Het
eerste boekje is besproken in de Nieuwsbrief, VI
{1994-4). De inleiding van het boekje luidt als volgl:
"De hier verzamelde grafgedichten zijn opgetekend op
het kerkhof van de Hervormde kerk {de Stefanuskerk) te
Noorddijk. De volgorde van de teksten in dit beekje
komt ongeveer overeen met de ligging van de stenen op
het kerkhof, uitgaande van een wandeling om de kerk
tegen de wijzers van de klok in™.

Het boekje is mooi en schoon gedrukt en met liefde
vitgegeven. En het staat vol met juweeltjes, zoals bij-
voorbeeld:

"Trientje H. Boer 1857-1887

/nt zachten aard en schoone deugd,
Wierd ze afgesneden in haar jeugd,
Hoe zoet haar 't leven hier ook was,
De dood maait bloem en loof en gras”.

Hier valt verder weinig aan toe te voegen behalve dat
met dit drukwerkje weer eens bewezen wordt dat er op
onze dodenakkers cok heel wat te genieten valt voor de
poézieliethebber.

Knispel, F., Zur Geschichte der Friedhéfe in Wien (2 din.
Wenen: Stadtwerken, Stidtische Bestattung, 420 blz.,
ongeveer T 140,-)

Deze twee prachtboeken zijn door het uitvaartmuseum
in Wenen uitgegeven en aan ons opgestuurd ter recen-
sie en bestemd voor de bibliotheek van de Terebinth.
Wie dus de publicatie te duur vindt om aan te schaffen
kan haar altijd daar inzien. Maar het zijn prachtige boe-
ken om in bezit te hebben. Voor wie de Duitse taal niet
machtig is valt er genoeg te bekijken.

Het is een nog beter idee is om de boeken in Wenen zeif
te gaan halen en meteen het museum te bezoeken. Men
moet eerst bellen voor een afspraak. Toen ik jaren
geleden het museum bezocht kreeg ik een privé-rondlei-
ding door deze indrukwekkende verzameling van de
heer Tibor Haniffel. Die is, zo lees ik in de inleiding van
het boek, inmiddels met pensioen. Maar zonder zijn
jarenlange inzet en verzamelwoede voor het archief
waren deze twee boeken er niet gekomen!

Als men eenmaal dit museum bezocht heeft kan men
met een gerust hart de rest van de dag doorbrengen op
het Zentralfriedhof. Een werkelijk enorme dodenakker
die op 1 november 1874 werd geopend. Uiteraard heeft
deze muziekstad een afdeling eregraven voor haar com-
ponisten. Zodat men niet lang hoeft te zoeken naar de
graven van Strauss, Brahms, Schubert, Gluck, Beetho-
ven enzovoort. Voor Mozart staat er een gedenksteen,
want zoals men weet is deze geniale componist niet

hier ter aarde besteld. Waarschijnlijk liggen de laatste
resten van Amadeus ergens op het St. Marxer Friedhof
en wordt zijn schedel in het Mozarteum te Salzburg
bewaard.

Er valt nog meer te genieten in deze necropolis. Je kunt
er al wandelend graven wvan andere bercemdheden
bezoeken, zoals dat van de schrijver Schnitzler en de
moderne componist Schénberg, kortom voor elk wat
wils, Ook de natuur, de beeldende kunst en de duidelijk
aanwezige religieuze verschillen zijn zeer de moeite
waard op deze met recht als dodenstad bekend staande
begraafplaats.

Nog een aanrader voor de funeraire toerist is de Kapuzi-
nergruft met de praalgraven van de Habsburgers. In
deze kerk van de kapucijner monniken kan men aan de
hand van de uitvoering van de kisten heel mooi de
stijlveranderingen door de eeuwen heen zien. Qok de
catacomben van de St. Stephandom zijn huiveringwek-
kend maar uiterst interessant.

Als men dan moe maar voldaan in de hotelkamer be-
landt zullen de twee delen u zeker nog enkele uren
wakker houden. De geschiedenis van alle begraafplaat-
sen in Wenen wordt nauwkeurig verteld. Soms iets te
precies, want het wemelt op iedere bladzijde van de
jaartallen. Het illustratiemateriaal is fantastisch. Jammer
is misschien wel dat de boeken niet gebonden zijn en
een wat onhandig formaat hebben. Maar anders waren
ze onbetaalbaar geworden. U zult dus op de hotelkamer
niet in bed maar netjes aan een tafeltje van de boeken
moeten genieten.

Roy P. de Beunje

A. van der Zeijden, "Begraven in gewijde aarde. De
katholieke begraafplaats buiten de Wittevrouwenpoort
(1818-1875)" in: Jaarboek Oud-Utrecht. Utrecht, 1994.

In dit artikel wordt een aspect belicht, dat tot nu toe in
Nederland weinig aandacht heeft gekregen: sinds 1813
gingen katholieken sinds lange tijd weer eigen begraaf-
plaatsen inrichten. De katholicke begraafplaats, die in
1818 buiten de Wittevrouwenpoort van Utrecht werd
aangelegd, is hiervan een goed wvoorbeeld. Dit ge-
schiedde om hygiénische redenen buiten de bebouwde
kom. Belangrijker is het gegeven, dat kathoiieken profi-
teerden van de grotere vrijheid sinds de Franse tijd.
Bovendien bood de begraafplaats de mogelijkheid om in
overeenstemming met de opkomst van individualisme
en familiesentiment een cultus rond de graven te schep-
pen. Later bleek de begraafplaats ook een aardige bron
van inkomsten. Toen de begraafplaats als gevolg van
stadsuitbreiding weer binnen de bebouwde kom kwam
te liggen, werd ze in 1875 gesioten.

Wim Cappers
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EXCURSIES
Limburg

Dit keer brengt Vereniging de Terebinth een bezoek aan
twee begraafplaatsen in Zuid-Limburg. Tijdens de busrit,
die via Sint Qdiliénberg loopt, krijgt u al uitleg van Tere-
binthlid Guus Riising. In Susteren worden kerk en kerk-
hof bekeken. ‘s Middags wordt de gemeentelijke be-
graafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht bezich-
tigd. Deze begraafplaats, buiten de bebouwde kom aan-
gelegd, werd in 1812 gebruik genomen.

Datum: 20 mei 1995

Tijd: 11.15

Plaats: NS-station Roermond

Lokaal vervoer: per bus

Gids: Guus Riising

Lunch: koffiemaaltijd te Maastricht

Einde: ongeveer 16.30 te Maastricht, de bus
rijdt daarna terug naar Roermond

Kosten: inclusief lunch ongeveer f 37,50

Max. aantal: 49 personen, introducés welkom

Openb. vervoer: per trein naar Roermond
Eigen vervoer:  volig de borden P+R
Aanmelden: Terebinthbureau, 033-653380

Friesland

Niet gp 17 juni, maar op 24 juni brengen we een bezoek
aan Friesland. We vertrekken vanuit Leeuwarden met de
bus naar Dokkum, waar we de overblijfselen van een
oude begraafplaats op het Bolwerk bezichtigen. Vervol-
gens bezoeken we de Grote Kerk. Na de lunch vertrek-
ken we naar het museumkerkje op een terp te Janum.
In de kerk zijn verschillende sarcofagen te zien. Vervol-
gens vertrekken we naar Hogebeintum. In het oude
kerkje op de terp hangen verscheidene rouwborden van
de Friese adel. Bij de kerk is een expositie ingericht
waar verschillende vondsten uit de terp te zien zijn.

Datum: 24 juni 1995

Tijd: 11.00

Plaats: NS-station Leeuwarden, uitgang zuid
Lokaal vervoer: per bus

Gidsen: Max Postma, Johannes Huisman en de

heer Everts

Programma: + 11.30 aankomst in Dokkum, bezoek
begraafplaats op Bolwerk
12.15 bezichtiging kerk met lunch
14.00 vertrek naar Janum en bezoek
kerkmuseum
15.00 Hogebeintum bezichtiging kerk,
terp en expositie

Einge: 16.00

Kosten: bij een deelname van minimaal twintig

personen f 3b,-
Openb. vervoer: per trein naar station Leeuwarden
Eigen vervoer: volg de borden P+R
Aanr  ‘den: voor 22 juni bij het Terebinthbureau,
033-653380

Italig

De studiereis is ontworpen en wordt begeleid door
Stichting ALCI, in samenwerking met Vereniging De
Terebinth, TELEAC en Natuur Cultuur Reizen. De reis
duurt van 16 tot en met 23 september 1995.

De monumenten en beeldhouwwerken op de ltaliaanse
kerkhoven getuigen van een rijke cultuurgeschiedenis.
Aandacht wordt geschonken aan leefwijzen, gedach-
tengoed en waarden van de ltaliaanse samenleving in
heden en wverleden. Bezoeken worden gebracht aan
onder andere een begrafenisonderneming, een kistenma-
kerij, een steenbewerkerii en een crematorium. De
deelnemers maken kennis met ltaliaanse vakmensen op
het gebied van de uitvaart en kunnen met behulp van
een tolk discussiéren over wetgeving, vormgeving,
rituelen en andere thema’'s.

Veel ontmoetingen, veel onderzoek en veel cultureel
genot: valt dat allemaal wel te combineren in één week?
De reis heeft een heldere opbouw wat betreft de thema-
tieck en de geplande excursies. Bovendien ziin er ver-
schillende rustpunten en wordt er niet te vaak verkast:
we logeren drie nachten in Fabrica di Roma, twee nach-
ten in Pisa en opnieuw twee nachten Turijn. Vanuit
deze plaatsen worden per bus excursies gemaakt. Bo-
vendien reizen we een rondje, dat wil zeggen: viiegen
van Amsterdam naar Rome, van daaruit met een com-
fortabele touringcar noordwaarts, om vanuit Milaan
weer terug te vliegen naar Amsterdam.

De inhoudelijke leiding is in handen van Arjan de Koom-
en, kunsthistoricus en lid van de Werkgroep ltalié Stu-
dies. Technisch reisleider is Rien Schouten, italianist en
voorzitter van de Stichting ALCI, die op velerlei vakge-
bieden studiereizen naar Italié ontwerpt en begeleidt.
Het uitgangspunt van de reis is dat iedereen er baat bij
heeft om zijn vak of interessegebied in een brede con-
text te zien, inspiratie op te doen en van gedachten te
wisselen; zowel met de Italianen als met elkaar.

De reissom bedraagt f 2.195,- inclusief half pension.
Dit is voor menigeen fiscaal aftrekbaar. Inschrijven voor
1 juni aanstaande. Nadere informatie, een van-dag-tot-
dag-programma en een inschriffformulier zijn te verkrij-
gen op het kantoor van Natuur Cultuur Reizen, Postbus
800, 7550 AV Hengelo, telefoon: 074-478882.

AGENDA

6 mei-11 juni:  expositie "Nieuw Sterfgoed” van door
modestudenten ontworpen doodskle-
den. Zaterdags en zondags van 12.00-
18.00 in "De Kamp", Pannerdense
weg 54 te Doornenburg. Inlichtingen:

085-421610
20 mei: excursie Limburg
3 juni: symposium over de dodenbezorging

anno 1995 met aansluitend de algeme-
ne vergadering van de Terebinth

24 juni: excursie Friesland

2 september: excursie Vught

16 september: vertrek reis naar ttalié

23 september: historische markt Utrecht

7 oktober: excursie Dordrecht
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